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Kom ook Dienst! - ‘Hoe wij naar de wereld kijken’ 
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Inleidend orgelspel      

 

Welkom en mededelingen  

Votum en groet 
De voorganger spreekt twee teksten achter elkaar uit. De eerste tekst noemen we het votum. 

Hiermee verklaart de gemeente dat zij alles van God verwacht. De tweede tekst is de groet. 

Hiermee groet God Zelf de gemeente die aanwezig is. 

 

Zingen: O Heer, mijn God  

O, Heer mijn God, wanneer ik in 

verwondering de wereld zie die U hebt 

voortgebracht. Het sterrenlicht, het 

rollen van de donder, heel dit heelal, 

dat vol is van uw kracht. 

 

Refrein  

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 

God: hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij!     

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn 

God: hoe groot zijt Gij, 

hoe groot zijt Gij!     

 

 

Als ik bedenk, hoe Jezus zonder klagen 

tot in de dood gegaan is als een Lam, 

sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou 

dragen en aan het kruis mijn zonde op 

zich nam. 

 

Refrein  

 

Als Christus komt met majesteit en 

luister, brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk 

zal dat zijn. Dan zal ik vol aanbidding 

voor Hem buigen en zingt mijn ziel: o 

Heer, hoe groot zijt Gij! 

 

Refrein 

 

Inleiding van het thema  

 

We bidden tot God om te vragen of Hij tot ons wil spreken 

 

Lezen uit de Bijbel - Hebreeën 11: 1-3 en Openbaring 4:11  

Het geloof nu is de zekerheid van de dingen die men hoopt; en een bewijs van de 

dingen die men niet ziet. Hierdoor hebben de voorouders een goed getuigenis 

gekregen. Door het geloof zien wij in dat de wereld tot stand gebracht is door het 

Woord van God, en wel zo dat de dingen die men ziet, niet ontstaan zijn uit wat 

zichtbaar is. 

 

U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U 

hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen.
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Zoals  God de wereld heeft 

ontworpen en gemaakt,  

hebben mensen deze auto 

ontworpen en gemaakt.  

Zowel de wereld als de auto 

zijn gemaakt om door 

mensen goed gebruikt  

en zorgvuldig beheerd 

 te worden

 

Zingen: Psalm 19:1  

Het ruime firmament 

maakt wijd en zijd bekend 

Gods werk en grote macht. 

De dag meldt aan de dag 

al wat Gods hand vermag;  

de nacht zegt dit de nacht.  

Dit wonderschoon verhaal 

klinkt niet in mensentaal, 

verbreidt zich zonder woorden. 

Toch gaat, naar Gods besluit, 

daarvan een boodschap uit 

tot in de verste oorden. 

 

Lezen uit de Bijbel - Romeinen 5: 12 en 8:20-22 

Door de ongehoorzaamheid van één mens (Adam) is de zonde (het kwaad), in de 

wereld gekomen. En door de zonde kwam de dood in de wereld. De dood is over alle 

mensen gekomen, omdat alle mensen in Adam gezondigd hebben.  

 

Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem 

die haar daaraan onderworpen heeft,  

in de hoop dat ook de schepping 

zelf zal bevrijd worden van de 

slavernij van het verderf. Om te 

komen tot de heerlijke vrijheid 

van de kinderen van God.  

Wij weten dat de hele schepping 

samen zucht en in barensnood 

verkeert tot nu toe.  
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Zingen: Zoals ik leef – van liefde niet vervuld 

Zoals ik leef, van liefde niet vervuld, 

Geneigd tot haat –  

het is, Heer, niet uw schuld: 

U hebt de mens ‘ 

geschapen naar Uw beeld, 

Met goede gaven hebt U hem bedeeld. 

 

Mijn boos bestaan,  

met Uw doel in contrast, 

is van de oorsprong erfelijk belast: 

Adam en Eva stonden aan de bron, 

waar ongehoorzaamheid aan U begon. 

 

Hun zonde heeft een ieder meegesleurd, 

heel onze aard verdorven en besmeurd. 

Hun val is mijn val  

en hun schuld mijn schuld. 

Mijn pril begin was reeds  

van kwaad vervuld. 

 

Tot een herstel ben ik zelf niet in staat, 

met heel mijn hart  

geneigd tot alle kwaad, 

tenzij ik word herboren door Uw Geest 

en U al wat er stuk is weer geneest.  

Lezen uit de Bijbel  - Johannes 3:16-18, Handelingen 4:10-12 en 1 Korinthe 6:11 

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 

opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  

Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou 

veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.  

Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, 

omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God. 

 

Laat het dan bij allen en bij heel het volk Israël bekend zijn, dat door de Naam van Jezus 

Christus, de Nazarener, Die u gekruisigd hebt, maar Die God uit de doden opgewekt 

heeft, dat door Hem deze man hier gezond voor u staat.  

Deze Jezus is ‘de steen die door de bouwers veracht werd, maar Die de hoeksteen 

geworden is’ (Psalm 118).  

En de zaligheid is in geen ander, want er is op de aarde niemand anders door wie wij 

gered moeten worden. 

 

Sommigen van jullie zijn zo (zondig) geweest. Maar jullie zijn schoongewassen, jullie 

zijn geheiligd (horen nu bij God). Want jullie zijn vrijgesproken van schuld dankzij de 

Heere Jezus Christus en de Geest van onze God.  
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Zingen: Zo lief had God de Vader ons 

1. Zo lief had God de Vader ons, 

dat Hij zijn eigen Zoon zond 

tot heil van ons gebroken hart, 

omdat Hij ons zo kostbaar vond. 

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 

toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 

toch is het Jezus' bloed dat ons 

weer dicht in zijn nabijheid bracht. 

  

2. O zie de mens daar aan het kruis, 

met al mijn schuld beladen; 

beschaamd hoor ik mijn eigen stem 

Hem loochenen en smaden. 

Het was mijn zonde die Hij droeg, 

totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 

zijn laatste adem bracht mij hoop, 

zijn sterven werd mijn levenskracht. 

 

3. Ik roem niet meer in eigen kracht, 

in gaven, in wat wijsheid is; 

ik roem alleen nog in de Heer, 

zijn dood en zijn verrijzenis. 

Hoe zou ik delen in zijn loon, 

de zege die Hij heeft behaald? 

Maar dit weet ik met heel mijn hart: 

zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 

Lezen uit de Bijbel – Romeinen 8: 24-25 en Openbaring 21:1-5  

Want in de hoop zijn wij zalig geworden. Hoop die gezien wordt, is geen hoop. 

Immers, wat iemand ziet, waarom zou hij dat nog hopen? Maar als wij hopen wat wij 

niet zien, dan verwachten wij het met volharding. 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste 
aarde bestonden niet meer. En de zee was er niet meer.  

En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de 

hemel. Ze zag eruit als een bruid die zich voor haar man heeft mooi gemaakt.  

En ik hoorde een luide stem vanuit de hemel zeggen: ‘Zie, dit is de plaats waar God 

voortaan bij de mensen zal wonen, en zij zullen Zijn volk zijn en God Zelf zal bij hen 

zijn en hun God zijn.  

En God zal alle tranen van hun ogen afvegen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 

geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan.’ En Hij Die op de troon zit, zei: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’  

En Hij zei tegen mij: ‘Schrijf, want deze woorden zijn waar en betrouwbaar.’ 
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Zingen: Toekomst vol van hoop 

In de nacht van strijd en zorgen  

kijken wij naar U omhoog, 

biddend om een nieuwe morgen,  

om een toekomst vol van hoop.  

  

Ook al zijn er duizend vragen,     

al begrijpen wij U niet,              

U blijft ons met liefde dragen,  

U die alles overziet.    

  

U geeft een toekomst vol van hoop;  

dat heeft U aan ons beloofd.                        

Niemand anders, U alleen,  

leidt ons door dit leven heen.  

U heeft ons geluk voor ogen.  

Jezus heeft het ons gebracht.  

Mens, als wij, voor ons gebroken 

in de allerzwartste nacht.                   

   

U bent God, de Allerhoogste, 

God van onbegrensde macht. 

Wij geloven en wij hopen 

op het einde van de nacht. 

 

 

 

 

 

Gelegenheid om vragen te stellen (appen naar 06-30063985) 

 

Geloofsbelijdenis (het christelijk geloof van alle tijden en op alle plaatsen)  

 

Zingen: Jezus leeft in eeuwigheid

Refrein I 

Jezus leeft in eeuwigheid 

Zijn sjaloom wordt werkelijkheid 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van mijn leven! 

 

Straks als er een nieuwe dag begint 

En het Licht het van het duister wint 

Mag ik bij Hem binnengaan 

Voor Zijn troon gaan staan 

Hef ik daar mijn loflied aan: 

Refrein I 

Straks wanneer de grote dag begint 

En het Licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan 

Komt de Heer er aan 

Heffen wij dit loflied aan: 

Refrein I 

Straks wanneer de grote dag begint 

En het Licht voor altijd overwint 

Zal de hemel opengaan 

Komt de Heer er aan 

Heffen wij dit loflied aan:  

Refrein II 

Jezus komt in heerlijkheid 

Zijn sjaloom wordt wereldwijd 

Alle dingen maakt Hij nieuw 

Hij is de Heer van ons leven! 
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God danken voor deze kerkdienst en  bidden voor elkaar en de wereld

Zingen: Ga met God en Hij zal met je zijn 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 

jou nabij op al je wegen 

met zijn raad en troost en zegen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

bij gevaar, in bange tijden, 

over jou zijn vleugels spreiden. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 

Ga met God en Hij zal met je zijn: 

in zijn liefde je bewaren, 

in de dood je leven sparen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 

  

Ga met God en Hij zal met je zijn 

tot wij weer elkaar ontmoeten, 

in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn.  

Zegen  
Na het zingen gaat iedereen staan en spreekt de dominee namens God de zegen uit. Deze 

zegen is de belofte van God dat Hij bij ons wil zijn en ons wil helpen bij alles wat we doen. 

 

Uitleidend orgelspel 

 

 

 

Hartelijk dank voor uw komst!  

Bij de uitgang liggen gratis Bijbels.  

In de Stevenshoek kan er een kop koffie / thee gedronken worden met iets 

lekkers erbij.  

 

Voel u vrij om iemand aan te spreken voor een vraag of persoonlijk gesprek.  

 

 


